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Bijbelstudie Discipelschap deel 4 

 

Het karakter van een discipel 3: geduld, vriendelijkheid en goedheid.  

 

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22-23) 

C.S. Lewis schrijft in zijn boek 

‘Onversneden Christendom’ het volgende 

over het discipel van Jezus zijn: “Hier komt 

het hele christen-zijn op neer. Iets anders 

houdt et niet in…Je denkt al gauw dat de 

kerk een heleboel verschillende doelen heeft-

onderwijs, gebouwen, zending, 

kerkdiensten. Maar het is in zekere zin 

allemaal veel eenvoudiger….Zo heeft de 

kerk geen ander doel dan mensen bij Christus te trekken, kleine Christusjes van hen te maken. 

Als dat niet gebeurt dan zijn alle kathedralen, theologen, zending, preken en is zelfs de Bijbel 

alleen maar tijdsverspilling.”  

Een nogal heftige uitspraak die misschien menigeen wat irritatie zal bezorgen. Misschien is het 

ook wel iets te kort door de bocht maar er zit volgens mij een enorm grote kern van waarheid 

in. Gedurende deze studies probeer ik je ook telkens duidelijk te maken dat wij in Christus een 

nieuwe schepping zijn en dat we meer en meer moeten leren leven naar wie we in Christus zijn. 

In dat proces van geestelijke groei zal middels de kracht van de Geest ook ons karakter 

gaandeweg veranderen en wordt in ons iets van het karakter van Christus zichtbaar. Nogmaals: 

het gaat God er niet om dat we zo veel mogelijk Bijbelkennis verzamelen maar Hij daagt ons uit 

om die kennis ons leven te laten transformeren. Het is 1 ding om over liefde te leren en te 

praten, het is iets heel anders om lief te hebben zoals Jezus lief had. Jezus volgen betekend niet 

alleen maar de Bijbel bestuderen en naar de kerk gaan maar het is een weg bewandelen die 

uiteindelijk zal leiden tot een totale verandering van je leven. Ook vandaag bestuderen we een 

aantal aspecten van de karaktertrekken die horen bij het leven als discipel van Jezus.  

Voordat we kijken naar wat de Bijbel erover te zeggen heeft wil ik je vragen om eens voor jezelf 

te omschrijven wat je verstaat onder geduld, vriendelijkheid en goedheid. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Geduld 

Ik zal eerlijk zeggen dat dit iets is waar ikzelf behoorlijk mee worstel in mijn leven; ik ben niet 

de meeste geduldige persoon ter wereld en ik verlang ernaar om hierin te groeien!  

Het Hebreeuwse woord voor geduld (′erek- ′appayim) wil zoveel zeggen als “lange neusgaten” 

In het Nederlands zou het dan zoiets worden als “een lange adem hebben” Met andere 

woorden het woord omschrijft iemand waarbij het lang duurt voordat hij boos wordt.  

In o.a. Nehemia 9:17 komen we dit woord tegen in een omschrijving van hoe God is: Maar U 

bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan 

goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten. 

Wat valt jou het meeste op/raakt je het meeste in deze omschrijving van God? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

In het Grieks worden voor geduld meest 2 woorden gebruikt: 

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) hupomonē 

betekent (1) ‘(het) achterblijven’ en (2) ‘(het) 

standhouden, (het) verdragen, volharding’. 

Soms ligt bij dit woord de nadruk meer op 

geduldig verwachten (bv. Heb.10:36; Jak.5:11 

‘de volharding van Job’), andere keren heeft 

het meer de nuance van actief het hoofd 

bieden aan de omstandigheden 

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) 

makrothumia betekent ‘(het) geduldig zijn, 

geduld, lankmoedigheid’. Afgeleid van makrothumeō ‘volharden; geduldig of lankmoedig zijn, 

geduld oefenen’ wordt het gebruikt voor de eigenschap van het geduldig zijn, een toestand van 

innerlijke rust, waarbij er, terwijl men geconfronteerd wordt met tegenstand of ongeluk, toch 

geen sprake is van klacht of irritatie.1 

 

De Bijbel vertelt ons dat "God liefde is" (1 Johannes 4: 8) en dat "Liefde geduldig is" (1 Korintiërs 

13: 4). Logischerwijs volgt hieruit dat God ook geduldig is. 

 

 
1 Bron: online.StudieBijbel.nl 
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De apostel Paulus schrijft in 1 Timotheüs 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, 

opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een 

voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 

En dat gaat gelukkig niet alleen maar op voor Paulus! God heeft oneindig veel geduld met ons 

allemaal! Hij handelt niet met ons zoals we eigenlijk vanwege onze zonden verdienen (Psalm 

103: 10). God is terughoudend, barmhartig en genadig in Zijn rechtvaardig oordeel. Hij wenst 

niet te veroordelen maar wil juist redden en is daarom geduldig met ons mensen(2 Petrus 3: 9). 

God is in Zijn wezen/zijn/karakter dus geduldig en dat is geweldig goed nieuws voor ons 

mensen! Omdat geduld tot Gods wezen behoort is Hij het ook met jou en mij! 

 Wij zijn Christenen en hebben toen we tot geloof kwamen de Heilige Geest ontvangen. God 

woont met Zijn Geest in ons en dat betekend dat als vrucht daarvan ook geduld meer en meer 

deel kan worden van ons karakter. God wil het in ons uitwerken. Daarom spoort Paulus ook als 

volgt aan in Kolossenzen 3:12-13: Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en 

geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, 

geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht 

heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 

 

Hoe scoor jij op het gebied van geduld? Omcirkel je eerlijke keuze: 

1 = Ik ben licht ontvlambaar. Als dingen niet goed gaan word ik boos of verdrietig. Ook andere 

mensen moeten het dan wel eens ontgelden. 

2 = Ik ben niet zo extravert als bij 1 omschreven maar als dingen niet goed gaan vreet ik mezelf 

van binnen op. Na lang onderdrukken ontplof ik dan uiteindelijk.  

3 = Ik weet dat de dingen niet altijd zo gaan zoals ik dat voor ogen 

heb en dat andere mensen weleens lastig kunnen zijn. Ik kan er de ene 

keer beter mee omgaan dan de andere keer. 

4 = Ik denk dat de meeste mensen van goede wil zijn en doe mijn best 

om de reden waarom dingen tegenzitten te begrijpen. Ik vertrouw 

meestal wel op God en ben daardoor vaak geduldig en kalm. 

5 = Ik ben altijd kalm en geduldig, niet kwaad te krijgen. Voor elke 

tegenslag is een reden en ik vertrouw dat op Gods tijd alles wel in orde komt. 

Wat maakt dat je juist dat antwoord kiest? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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“Geduld is een schone zaak” zegt een bekend spreekwoord. Het laat zien dat geduld iets is wat 

we bewonderen. Mensen die geduldig zijn ervaren we als vriendelijk, uitnodigend, veilig en 

aantrekkelijk. Het goede nieuws is dat God dit in ons leven wil laten groeien. We mogen Hem 

erom vragen en zo stap voor stap erin groeien! Hij wil het geven met Zijn Heilige Geest! 

Vriendelijkheid 

Het Nieuwe Testament omschrijft “vriendelijkheid” op een aantal manieren: 

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) philanthrōpia betekent ‘menslievendheid, welwillendheid, 

humaniteit’. Afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord philanthrōpos (zie philanthrōpōs 

‘menslievend, humaan, welwillend’) betreft het menslievendheid in de zin van liefde voor 

mensen. 

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) philadelphia betekent ‘broeder- of zusterliefde’. Afgeleid van 

philadelphos ‘broeder- of zusterlievend, broederlijk, zusterlijk’ betreft het de liefde voor een 

broer of een zus. In het NT wordt het alleen overdrachtelijk gebruikt voor de onderlinge liefde 

van gelovigen, die als broers en zussen van één geloofsfamilie worden beschouwd. 

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) chrēstotēs betekent ‘goedheid, vriendelijkheid’. Het is 

afgeleid van chrēstos ‘bruikbaar, nuttig; aangenaam, goed’. Het wordt wel gebruikt om de 

daden van de mens mee aan te duiden en ook de dingen die God geeft. Het is echter ook een 

eigenschap van God Zelf. 

In het Oude Testament komen we het woord ook tegen en dan bijvoorbeeld in 2 Samuël 2:5. Wij 

zien in onze Bijbel (HSV) het woord “goedertierenheid” staan. Dit woord wordt ook gebruikt 

voor vriendelijkheid. Het omschrijft liefde, trouw (bij God ook verbondstrouw) genade en 

dienstbaarheid. 

Samengevat kun je zeggen dat de Bijbel spreekt over vriendelijkheid als welwillendheid naar 

de ander toe. Iets wat niet alleen met woorden beleden wordt of in het hart ervaren wordt maar 

ook met daden ondersteunt wordt. 

Dat zien we bijvoorbeeld in Handelingen 9:36 En er was in Joppe een zekere discipelin van wie 

de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, 

en in liefdegaven die zij schonk. 

Ken jij in je omgeving iemand die “overvloedig is in goede werken en liefdegaven”? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Ik zei al dat vriendelijkheid (goedertierenheid) ook tot het wezen (karakter) van God behoort. 

God bewijst ook ons zijn goedheid. Paulus schrijft er bijvoorbeeld over in Romeinen 2:4 en 

Efeze 2:4-7.  

Lees deze teksten eens en schrijf eens op hoe God zijn vriendelijkheid aan jou heeft laten zien: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

In Kolossenzen 1 en 2 omschrijft Paulus Gods vriendelijkheid naar ons mensen toe en in de 

hoofdstukken 3 en 4 geeft hij aan wat onze reactie daarop mag zijn als discipelen van Jezus.  

We lazen zojuist ook al Kolossenzen 3:12-13: Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 

heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand 

anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 

 Jezelf kleden in vriendelijkheid; wat betekend dat voor jou? Hoe zou jij dat (willen) doen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Goedheid 

Het laatste wat we vandaag bespreken is “goedheid”  

Lees de volgende teksten eens door: Psalm 145:9, Romeinen 15:14, Galaten 6:10, 2 

Thessalonicenzen 1:11 en Mattheüs 5:16. Wat zeggen deze teksten jou over Gods karakter en 

Zijn handelen naar ons mensen?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Wat zeggen de teksten jou ook over het karakter van een discipel van Jezus? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Wanneer we met de Here Jezus onderweg zijn en in relatie met Hem leven zullen we zelf dus 

Zijn geduld, vriendelijkheid en goedheid met ons gaan ervaren. We leren dat we in alle 

omstandigheden van ons leven, op de mooie en donkere momenten door Hem geliefd worden. 

We ervaren dat Hij ons niet afwijst wanneer we falen maar geduldig vergeeft en helpt om het 

anders te doen. We mogen leren van/bij Jezus. De ervaring van die liefde geeft zekerheid, 

vrijheid en vertrouwen! We ontvangen de liefde die ons hart zo nodig heeft vanuit onze relatie 

met de HEERE. Vanuit die relatie en die rust kunnen/zullen we vervolgens ook de ander 

ontmoeten.  

Doordat we met Jezus onderweg zijn en van Hem leren wordt ook ons hart veranderd (=vrucht 

van de Geest) en zal onze omgang met de wereld om ons heen veranderen. We gaan op onze 

Meester lijken en net als Hij vriendelijkheid en goedheid uitdelen. Ook leren we verdraagzamer 

te zijn naar anderen toe, ergeren eigenaardigheden en gebreken van de ander ons niet meer zo 

erg en leren we te vergeven als ons pijn is gedaan.  

Belangrijk om te onthouden is dat dit alles een gevolg is van het leven in relatie met Jezus. We 

worden niet in eigen kracht geduldig, vriendelijk en goed maar ontvangen het wanneer we ons 

verbazen over de wijze waarop God met ons omgaat. Het is de kracht van Gods Geest die dan 

in ons hart nieuwe wegen mogelijk maakt! 

In de film “Bruce Almighty” is Bruce ontevreden met zijn leven en hij geeft God overal de 

schuld van. Wanneer hij Gods krachten krijgt doet hij allemaal wonderen om zijn eigen leven te 

verbeteren en veroorzaakt zo een enorme chaos. Hij ontdekt dat Hij God nodig heeft. In een 

mooi fragment ( https://www.youtube.com/watch?v=8ZN9L0oDZoQ ) zegt het karakter wat 

God speelt tegen Bruce dat mensen niet altijd omhoog moeten kijken om een wonder maar dat 

ze zelf de kracht hebben die nodig is om wonderen te bewerken in het leven van een ander. “Be 

the miracle” = “wees zelf het wonder” 

Op welke wijze kun jij een “wonder” zijn in het leven van een ander door Gods geduld, 

vriendelijkheid en goedheid uit te delen aan een ander? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Probeer dit nu komende week, in ieder geval 1 maal, heel concreet ook te doen in het leven van 

iemand in je straat! 

Ondanks dat geduld, vriendelijkheid en goedheid geschonken worden als vrucht van de Geest 

is het wel goed om eens na te denken over mogelijke reacties in bepaalde situaties. Kijk eens 

naar de tabel op de volgende pagina en vul hem eens eerlijk in. Misschien helpt het je om te 

ontdekken wat Gods Geest jou wil zeggen over je natuurlijke manier van reageren: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZN9L0oDZoQ
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Situatie Mijn natuurlijke reactie Hoe zou Jezus reageren? 

Je moet naar een belangrijke 
bijeenkomst en iemand in je 

gezin treuzelt enorm. Je 
dreigt te laat te komen. Wat 

doe je? 

  

Een collega/klasgenoot is 
enorm gefrustreerd over iets 
en reageert zich af door op 

jou te mopperen en over je te 
klagen. Wat doe je? 

  

Je rijdt naar huis op een 
regenachtige dag. Het was 

een rotdag en je bent blij dat 
je naar huis kan. Dan zie jij 

dat je vervelende 
leidinggevende langs de weg 
staat met pech. Wat doe je? 

  

Je moet naar het ziekenhuis 
en had een afspraak om 

08.30. Het loopt blijkbaar 
enorm uit want je hoort niets 
en inmiddels is het al 10.00 

uur. Wat doe je? 

  

Je hoort dat iemand die je 
kent vervelende dingen over 
jou post op social media. Wat 

doe je? 

  

Op een mooie dag zit je 
ontspannen in je tuin te 

genieten van een goed boek. 
De buren hebben echter een 

enorm lawaai: hard praten en 
luide muziek. Wat doe je? 

  

Iemand vraagt je of je op vrije 
zaterdag wilt helpen. Hij 

heeft jou ook al vaak 
geholpen maar je hebt 

eigenlijk geen zin. Wat doe 
je? 

  

 

 

 


